
Propagandalied 

Kom Wartelaren saâm, 
Schaar achter uwe vaan, 
We gaan naar Wortel dorp, 
Daar zijn we bij ons volk. 
En achter Charel blij, 
Zoo stappen wij in rij, 
En nemen autobus of tram. 
 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Waar de Wortelaren zijn. 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Is ’t bal! 
 
Als wij in Wortel zijn, 
Dan zien wij groot en klein 
Zoowel jong of oud 
’t Zij jonkmans of getrouwd, 
die willen bij ons zijn. 
Want het is niet in schijn  
Dat wij hun ware broeders zijn. 
 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Waar de Wortelaren zijn. 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Is ’t bal! 
 
Gedenken wij dan eerst 
Bij dit heuglijk feest, 
De helden van het dorp 
Die vielen voor ons volk. 
Vergeten wij dan niet, 
Wat onze plicht gebied, 
Dat de gedenkzuil wordt versierd. 
 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Waar de Wortelaren zijn. 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Is ’t bal! 
 
Het bestuur dat doen zijn best, 
En verders voor de rest … 
Trekken wij ons niets aan, 
En laten alles gaan. 
Wij weten wel het rein, 
Dat alles juist zal zijn, 
Daarin is Aimé te fijn. 
 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 



Waar de Wortelaren zijn. 
Overal, overal, waar de Wortelaren zijn, 
Is ’t bal! 
 
Als er nog Wortelaren zijn  
Niet lid van de Maatschappij, 
Ze komen in de Pothoek aan, 
Want daar is ons lokaal. 
Ze zeggen aan Louis of Marie, 
We zijn van de partie, 
We willen echte Wortelaren zijn. 


