
De moord in de muzementen 
 
Ik heb vannacht nen droom gehad, 
’t was vreselijk om te zien, 
ik droomde van een echt bloedbad 
ginds bij oons tante Fien. 
Ze woont daar helemaal alleen 
Mej al heur geld en goed. 
En zij was zo verdommelijk rijk, 
Mijn suikertante zoet. 
 
Er is gebeurd al in de Muzementen, 
Een wrede moord, door ene schurk begaan, 
Op enen maagd. Zij had veul grond en centen, 
En op de bank veul briefkens staan. 
Zij woond’alleen en had geen erfgenamen. 
Het mens wier vreselijk aangedaan, 
Het bloed da stroomde, de gendeirme kwamen, 
Mer zij is ni meer opgestaan. 
 
Ne rossen bandiet, in’t licht van de maan, 
Dieje sloop nor tante Fien. 
Hij had er vruger nog achtergedaan, 
Mer z’had het ni in um gezien! 
Hij nam een mes en een breekijze 
En sloeg het meiske dood. 
Hij stak heur vlak al in heur hart, 
Het bloed stond in de sloot! 
 
Er is gebeurd… 
 
De garde had den dief verrast, 
Hij zit nauw in’t prison, 
Hij had helemaal zijn geld verbrast, 
Zo veul als hij mer kon. 
Hij leeft daar nauw op water en brood 
Al veur zijn daad zo snood. 
Hij hee z’n verdiende straf gehad, 
Zo meldde het Nieuwsblad. 
 
Er is gebeurd… 
 
Sa lieden die van dromen houdt, 
‘k geef u ne goeie raad. 
Eet ’s avonds pap met havermout 
Veur da ge slapen gaat. 
Dan droomde van een echt bloedbad. 
Mer dromen is bedrog; 
Want als ge ’s avonds in oe bedde doet, 
Dan vindt’et ’s morgens nog 



 
Er is gebeurd… 


