
Roddel 
 
Ik heb van dieje Sjarel horen zeggen, 
Dat hij van de grote lot gewonnen hee. 
Want ’t is toch anders moeilijk uit te leggen, 
Dat hij zo nen dure, nieuwen trekzak hee! 
 
Laat ze maar praten, laat ze mer doen. 
Ze kunnen het ni laten, ook al geefde z’een miljoen. 
Laat ze mer kletsen, laat ze mer zwetsen. 
Geroddel zal er blijven, daar is toch niks aan te doen. 
 
Het schijnt dat dieje lange van die mannen, 
Nen tijd ne kleinen dikzak hee gewist. 
Toen hebbe z’hum twee dagen laten hangen, 
Aan nen haak, mej on zijn voeten een gewicht! 
 
Laat ze maar praten,… 
 
Ik hoorde dat den dieje met zijn krollen, 
Ne freitzak is van ’t zuiverste karaat. 
Ne crême-gelace met vijfentwintig bollen, 
Das veur hum zo ongeveer de juste maat. 
 
Laat ze maar praten,… 
 
Zeg hedde da gehoord van dieje rosse, 
Den dieje da gitaar en banjo speult, 
Dat is bij um van laaien en van losse. 
Ja, ge weet wel wa mej zo iets wordt bedoeld! 
 
Laat ze maar praten,…  
 
Awel he, diejen at daat sta te zingen,  
Dat is nor’t schijnt nen aardige kadeej. 
Hij geeft zijn geld in’t stad on louche dingen, 
Ik kan’t weten want ik gonne kik altijd mee. 


