
De koninginnen van Hoogstraten 
 
Ze zijn zo rond, 
Ze zijn zo pront, 
Ze zijn echt om te stelen, 
Altijd charmant veur elke klant, 
Ze zullen u nooit vervelen, 
Ze staan te pronken langs de kant. 
Ge hoort erover praten, 
Want ’t zijn de schoonste van heel het land: 
Eirbisme van Hoogstraten! 
 
Ze hangen hier loskes 
Tesamen in boskes; 
Ge zij van de kaart als ge dat hebt gezien. 
Want weet ge ze staan 
En kunt’er goed aan 
Dan hebd’er aan elke vinger wel tien! 
 
Ze zijn zo rond,… 
 
En wilt ge ze plukken 
Dan moetter veur bukken, 
Zo’n heel klein efforke, doe soms wel eens zeer! 
Maar ‘t zal u ni spijten, 
Als g’er in meugt bijten, 
Ze zijn toch zo lakker, ze smaken nor meer! 
 
Ze zijn zo rond,… 
 
Ze liggen tesamen, 
Veur vensters en ramen, 
Uitdagend te lonken nor de consument, 
’t Zal u ni berouwen, 
ge gaat er van houwen, 
want mej die van Hoogstraten zijde content! 
 
Ze zijn zo rond,… 
 
 


