Nieuwjaar died

Allerhoogste hier beneden,

In een gtalleken aangebeden!
Is het mogelijk? Groote God?
Lijk bedoten d in een dot!

Tusschen twee somme beesten,
Want Gij zijt de(n) alereerstel

Want Gij zijt die Koning zijt

En die voor onsin een kribbeken leyt!

Zie de herderkens daar eens komen,
't Isde Heer d van hiervoben!

't Isde Heer nigt, maar een Kind.
Dat Mariain doekskens windt.

't Is’t geluk voor dle menschen,
Dat wij hebben, dat wij wenschen;
En wij wenschen u d te gaar
Eenen zdigen neuwjaar!



