
Lied van den hoofdman 

Wat aangenamen tijd 
Die wij nu weer beleven 
Eenieder is verblijd 
Hier op ons bal verheven. 
Confraters maakt met het Carnaval 
Goeden sier op ons verheven bal. (bis) 
 
Maakt vreugd nu klein en groot 
Als wij zçijn bij malkaren 
Zorgt dat de eendracht nooit 
Raakt in d’onstuime baren. 
Maar als wij zijn te samen hier 
Laat ons dan maken goeden sier. (bis) 
 
Waar is den tijd nu heen  
Als wij op het theater stonden 
En dat eenieder scheen 
Schier van vreugde verslonden 
Wij toonden daar onzen ijverzucht 
Hetgeen ons baart u groote vreugd. (bis) 
 
Laten wij minnaars gelijk 
Van deze konst verheven 
Op het bal van ’t Retorijk 
Lof aan onzen Hoofdman geven 
Die door zijn lessen en goeden schik 
Is den steun al van het Rhetoriek. (bis) 
 
’t Is gelijk een schip op zee 
’t Weer kalm en stille baren 
Zonder stuurman of goed beheer 
Raakt bloot aan vele gevaren. 
Want als ’t gezag dat niet verzelt 
Dikwerk in verkeerde haven snelt (bis) 
 
Dat men u heer Hoofdman 
Op aarde den hemel geve 
Veel heil, en ‘tgeen men kan  
En een langdurig leven. 
Wij hopen allen zoo groot en klein 
Dat gij zult onzen stuurman zijn. (bis) 
 
Laten wij voor ’t laatste dan 
Eens de glazen klinken 
En op onzen Hoofdman 
Zijne gezondheid drinken. 
Onder het zingen van ha, ha, ha, ha, 
Viva, viva, viva, Rhetorika. (bis) 
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